
Liturgie  
 

voor de kerkdienst 
op zondag 20 oktober 2024 

 
in de Groene Tuinkerk 

te Rotterdam - IJsselmonde 
 

 
 

In deze dienst staat het lied “De steppe zal bloeien” centraal, 
 

Lied 608 uit het kerkliedboek, 
geschreven door Huub Oosterhuis, 

gebaseerd op Psalm 126 en Jesaja 35 
op muziek gezet door Antoine Oomen 

 



 

Voorganger: Ria Keijzer – Meeuwse uit Voorburg 
Organist: Wim Smit 
Ambtsdrager: Roy de Bruin 
Techniek: Piet van Rikxoort en Sjaak van Dorsten 

 
◼ Orgelspel 
 
HET BEGIN 
 
◼ Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
◼ (Staande)  Openingslied: “De vreugde voert ons naar 

dit huis”, lied 280, vers 1, 2, 3, 4 en 7 
 
◼ Tekst: “Er zijn plaatsen…” 
 
◼ Bemoediging en groet, beantwoord met…. 
◼ … het lied “Vrede voor jou”, dat we elkaar toezingen, 

lied 421, 2 x. Hierna gaan we zitten 
 
◼ Over deze zondag 
 
KYRIE en Gloria 
 
◼ Gebed, afgesloten met het gezongen Kyrie:  

◼ Woord ten leven: uit “Alle mensen van de wereld”, woorden 
van Huub Oosterhuis bij kindertekeningen uit de hele wereld. 



 

◼ Glorialied: “Jezus zal heersen waar de zon”, lied 871. 

Tijdens het voorspel van dit lied steken we de kleurenkaarsen 

aan die samen Gods nieuwe wereld symboliseren.  

HET WOORD 

◼ Gebed bij de opening van het Woord 
 

◼ Lezing: Psalm 126 
◼ Lezing: Jesaja 35 

 
◼ Lied: “Wie moet zwijgen zal gaan spreken”, melodie 

“Alle Menschen werden Brüder”, slot 9de symfonie van 
Beehoven, tekst Jan van Opbergen. 

 
Wie moet zwijgen zal gaan spreken, boventoon zal ondergaan. 
Armen zullen breeduit lachen, rijken leeg en schuldig staan. 
Tronen, banken, macht en statie, grof geschut, dwingelandij, 
winst uit nood, eer over lijken,  
al die dingen gaan voorbij. 
 
Blinden zien en doven horen, stommen spreken, lammen gaan. 
Mens voor mens komt God ons tegen  
en je mag voorgoed bestaan. 
Niemand ziet zijn levenseinde als bedreiging van het lot. 
Ieder weet zich in dit leven onaantastbaar kind van God. 
 
Wie zich met zijn eigen leven overgeeft aan deze droom, 
die zal mensen tegen komen, last en lijden, tegenstroom. 
Die zal leven, klein, verborgen, solidair en zonder grens, 
die zal weerloos ooit nog worden:  
mensenbroeder, Toekomstmens. 
 
◼ Overdenking 

 



◼ Orgelmuziek 
 
HET ANTWOORD 
 
◼ Lied: “De steppe zal bloeien”, lied 608 
 
◼ Voorbeden, met ruimte voor stil gebed, en afgesloten met Het 

Onze Vader 
  

DE WERELD IN 
 
◼ Aandacht voor de collecte  
 
◼ (staande) Slotlied: “Geef vrede door van hand tot 

hand”, lied 1014 
 
◼ Tekst: “Dat wij de moed niet verliezen…” 
 
◼ Zegen, beantwoord met… 
◼ ... een lied dat Amen zegt: “Hier proefden wij wat ooit 

zal zijn..”, tekst Sytze de Vries, mel. lied 90a 
 
1. Hier proefden wij wat ooit zal zijn: eens alles nieuw gemaakt.  
Al even is de dag van nu door morgen aangeraakt 
 
2.Als alle leed geleden is, geen mens meer honger lijdt,  
geen tranen meer! Niets dan de zee van uw gerechtigheid.  
 
3.Reisvaardig voor dat nieuw begin, reikhalzend naar het uur  
dat liefde aller harten wint, gaan wij op weg van hier. 
 
◼ Uitleidend orgelspel 


